Theaterverkenner Melisa van den Kommer (35) vit Heemskerk heeft

Vuile Huichelaar 6e

gezien op 16 februari 2019 in Theater de Omval in Diemen

Persoonlijk welkom geheten worden door de hoofdrolspelers bij de ingang
van de zaal klinkt al heel gezellig. Maar denk daar Toppertje (Breezer
ananas) als achtergrondmuziek bij en je kunt je voorstellen: de sfeer zit er
meteen goed in!

De aanleiding voor deze voorstelling wordt direct vitgeleqd; zowel Paulette
als Saskia zijn in het verleden allebei bedrogen door de man in hun leven.
En dat steken ze niet onder stoelen of banken. ‘Zijn er mannen in de zaal?
We gaan proberen jullie te negeren’. Dit is het startsein voor een avondje
‘zeuren’ op de mannen en op de zaken waar we als vrouwen tegen aan
lopen naarmate we ouder worden, maar wel met een enorme dosis humor
en zelfspot.

Ik kende de Vuile Huichelaar reeks nog niet, maar ik ben om! Wat een ge-
zellig feestje is dit, waarbij de liedjes zorgvuldig en passend bij de verhaallijn
geselecteerd zijn, je uit volle borst mee mag zingen (de teksten worden op
groot scherm weergegeven,) en waarbij je een feest van herkenning ervaart
bij de diverse onderwerpen. Vooral de combinatie van de, soms wat platte,
woordkeuze en de non-verbale communicatie is ijzersterk en hilarisch. De
gemoedelijkheid die je tijdens de voorstelling ervaart, is ook heel prettig,
dlles mag en vooral niets moet, hetgeen goed aansluit met de boodschap
van het stuk.

Kortom: een ultieme feel good voorstelling met veel zang, humor en een
goede boodschap voor alle powervrouwen: leef nu! Ik hoop dat er nog
meer voorstellingen binnen de Vuile Huichelaar reeks gaan komen, want ik
ga zeker weer heen!
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Vuile Huichelaar is donderdag 11 april te zien in Beverwijk
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